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Onze toneelgilde epateerde op zondag 20, woensdag 23 en donderdag 24 

oktober een talrijk publiek met 3 spitante voorstellingen van de 

TTOONNEEEELLGGIILLDDEE  



komedieklassieker ôTartuffeõ (Jean Baptiste Molière1664). Of liever van een 

eigenzinnige, aangepaste versie van dit stuk. Voor het eerst traden we op in CC 

De Spil, zaal De Komedie. En dat viel best mee. Mee wat betreft de publieke 

opkomst (492), mee wat betreft de uitstekende zaaltechniek en de interactie 

tussen spelers en publiek. Dat smaakt naar meer.  

Dankzij een ideale cast en een ingenieuze regie, één van de beste producties 

sedert jaren. Aldus menig toneelkenner. Een pluim op onze 160-jarige 

toneelhoed. Het klikte  tussen de spelers en regisseur Gino Debeyne. Evenzo 

tussen de acteurs. Iedereen zat prima in zijn theatervel. We hadden 4 

performante nieuwkomers in de groep: Thomas Maes, Myriam Anne, Johan 

Bonte en Daan Schaubroeck. Een dikke proficiat aan het hechte team van 

regisseur, spelers en back-stagewerkers. Ze blijken samen intens genoten te 

hebben van hun opdracht. 

Regisseur Gino kreeg volgende mail van een bijzonder kritische romanist die erg 

vertrouwd is met het werk van Molière. 

 

Hallo Gino. Zalige Molière die na bijna 5 eeuwen nog steeds actueel is! Mooie 

prestatie van de ôamateursõ-toneelgroep. Er waren enkele sterke, visuele 

momenten zoals : de schitterende openingsscène (je weet niet wat je kan 

verwachten), de vurige meid en haar opvallende kledij (een prachtige actrice 

trouwens), de buikval van Tartuffe voor Elmire, de eerste verschijning van 

Tartuffe voor het voetlicht, de slowmotion en stilstaand beeld van de boze familie 

(zeer Tanghe-iaans), de knipoogjes naar de regie (mandjes en ôdomoticaõ van het 

huis), leuke Franse muziek. Nog steeds heb ik wat moeite met jouw eigenzinnige 

interpretatie van Elmire en met de (afwijkende) eindscène. Het publiek bleek ook 

afwachtend, het duurde een tijdje vooraleer men applaudisseerde. Ik had een 

sterker einde verwacht, maar ik kan begrijpen dat dit uiterst ingewikkeld was, 

gezien de moeilijkheidsgraad van de oorspronkelijke tekst. Ik geef je grote 

onderscheiding !  

Bisous, Marceline Verstraeten.  

PS: Jean-Baptiste zou zeker blij geweest zijn. Het was zijn wereld ! 

 

 

Enkele Sfeerfotoõs  
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


